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Hoekje in de eetkamer 
van ontwerper en antiquair 
Jean-Philippe Demeyer, met 

een groen vitrinekastje met erin 
en erop een verzameling van 
vintage objecten van beurzen 
en rommelmarkten. Ontdek 
meer van het interieur én 
de smaak van Demeyer op 

de volgende pagina’s



Jean-Philippe 

	 Tekst  Elsbeth Grievink
Fotografie  Simone Frank

S M A A K K W E S T I E S



‘Ik heb graag een tv-kamer op de eerste 
verdieping. Tv kijken doe je ’s avonds 
en dan kun je meteen door naar bed. 

Bovendien blijft je zitkamer dan op orde, 
geen ingedeukte kussens of verfrommelde 

plaids van de avond ervoor.’ In zijn 
tv-kamer, op de eerste dus, een bank van 

eigen ontwerp (te koop bij Collett & 
Viktor) en vintage leren clubfauteuils op 
een hoogpolig tapijt. De wand is bekleed 

met kurk en vervolgens gespoten in 
lakverf, kleur Opium van Emente
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Een goed
interieur ‘Dat je 
binnenkomt, en 
iets voelt wat het 
midden houdt 

tussen “wow” en “what the fuck”. Dat je het echt even niet weet, 
omdat je je verwondert als een kind en zelfs een klein beetje nerveus 
wordt. Daar houd ik van. Spanning in een interieur bereik je door 
veel contrast aan te brengen tussen afmetingen, materialen, kleuren 
en stijlen. En vooral: humor. Een goede dosis anti-seriousness is heel 
belangrijk. Dit geldt overigens ook voor tuinen.’ 

Kleuren of neutraal ‘Mensen zeggen altijd dat ons kleurgebruik zo 
kenmerkend is voor ons werk. Ik vind dat raar. Want kijk om je 
heen, de natuur ís kleur. Mensen die kleur mijden, zijn veel te 
wiskundig bezig met hun interieur.’  

Hedendaags of vintage ‘Vintage, en daar dan een nieuwe draai 
aan geven. Ik ben tegen retro, wil altijd de toekomst in. Mijn tip is: 
ga nooit op zoek naar een object voor je interieur, maar koop dingen 
als je ze tegenkomt. Wij hebben in Brugge een loods vol bijzondere 
objecten. Zoals een kok in zijn koelkast kijkt, zo loop ik rond in 
mijn loods: wat gaan we eens maken vandaag? Er staat van alles. 
Zoals vier turkooizen Lodewijk XV-spiegels van drie meter hoog. 
Die staan rustig te wachten op iemand die er de ruimte voor heeft. 

Op een dag ga ik daar iets heel zots mee doen. 
En net zoals een kok die zijn tomaten snijdt en 
bewerkt, ga ik met die objecten ook nog aan de 
slag. Ik verander er alles aan!’ 

Kunst ‘Voor mij is alles kunst. Een mooi gordijn 
is kunst, iets wat een ambachtsman maakt ook. 
Ik hou er niet van om te zeggen: dat is kunst 
en dat niet. Wie ben ik om daarover te 

oordelen? Zelf ben ik meer geïnteresseerd in installaties: objecten 
die met elkaar een dialoog aangaan, sámen kunst worden, door 
het spanningsveld dat ontstaat.’  

Meest gekoesterde object ‘Losse meubelstukken of objecten hebben 
voor mij geen waarde. Ze gaan pas leven als ze iets aangaan met de 
ruimte of andere stukken. Een schilderij kan een half miljoen euro 
waard zijn, gemaakt door de meest trendy kunstenaar, maar pas echt 
wat worden als je er een pistachegroene bank voor zet.’ 

‘Kussens in de zetel zijn als de schoenen onder een 
outfit: een interieur kan nog zo mooi zijn, zonder de 

juiste kussens wordt het he-le-maal niks’ 

Jean-Philippe Demeyer en 
partners Jean-Paul Dewever 

en Frank Ver Elst

laming en verzamelaar 
Jean-Philippe Demeyer is geen 

liefhebber van compromissen. Als 
je iets doet, moet je er volgens hem 

ook voor gáán.

Wie bij Studio JP Demeyer in Brugge aanklopt voor een nieuw 
interieur, mag één keer al zijn of haar wensen en ideeën uiten. Daarna 
moeten ze afwachten en de meester zijn gang laten gaan. ‘Daar ben 
ik heel streng in,’ zegt Demeyer. ‘Ik ben de dokter. Jij mag zeggen 
wat eraan scheelt. Als ik dan mijn diagnose stel en het recept 
voorschrijf, moet jij luisteren.’  De reden hiervoor is simpel: Demeyer 
houdt niet van compromissen. Als je iets doet, moet je er helemaal 
voor gaan, vindt hij. Hoe uitgesprokener, hoe beter. Daarom moet 
je hem ook niet één hoekje laten ontwerpen, maar álles. 

Demeyer had jarenlang een antiekzaak in Knokke, die nu gesloten 
is. De verzameling zeldzame vintage en antieke objecten breidde 
zich echter alleen maar uit en is nog altijd een bron van inspiratie 
voor de woningen, restaurants, hotels, clubs en zelfs tuinen die Studio 
JP Demeyer & Co ontwerpt. Wat anderen doen, of wat als smaakvol 
wordt gezien, interesseert hem geen biet. En dat kan hij iedereen 
aanbevelen: ‘De ene na de andere uitnodiging valt hier op de mat. 
Opening hier, vernissage daar. Ik laat het allemaal van me afglijden 
en doe mijn eigen ding. Hoe meer je je eigen smaak volgt en hoe 
minder twijfel je toelaat, hoe rustiger het leven wordt.’ 

Ontwerpstijl ‘Ik hou van alle stijlen en spreek daarom liever van 
een werkmethode. Elk project begint bij de omgeving, die laat 
ik op me inwerken. Het Latijnse begrip genius loci, de geest van 
een plaats, bepaalt grotendeels wat we doen. We zoeken naar 
lokale ingrediënten, die richting kunnen geven aan het ontwerp 
en doen altijd een totale takeover. Zo hebben we net een club 
(Frou Frou, red.) in Lissabon ingericht, met tapijten op de vloer 
en cascades van franjes aan de wanden. Dan verzinnen we dus 
ook de naam, de huisstijl, alles.’  



Een doorkijkje naar de hoofdslaapkamer. Over 
de gehele eerste en tweede verdieping ligt tapijt 
– ‘Wij noemen dat tapis plain in Belgie’ – van 
eigen ontwerp, met Iraanse kelims als inspiratie 
en gemoderniseerd met een lijnenpatroon erdoor. 
Het kunstwerk links, dat bestaat uit vijf delen, is 
van een bevriende, overleden kunstenaar Roger 

Nellens, een van de founding families van 
Knokke. In de slaapkamer een glimp van een 

bank van eigen ontwerp met gouden franjes tot 
op de grond (Collett & Viktor), de eigen 
kussencollectie (jpdemeyer.com) en een 

vintage Pierre Paulin-fauteuil. 
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Musthave ‘Kussens in de zetel zijn als de schoenen onder een 
outfit: een interieur kan nog zo mooi zijn, zonder de juiste kussens 
wordt het he-le-maal niks. Het gebeurt weleens dat ik ergens 
kom, in een prachtige ruimte vol mooie objecten, en dan zie ik 
van die platte pannenkoeken in de hoeken van de bank liggen. 
Dan denk ik: zien jullie dat nou echt niet? Kussens moeten op 
een militaire manier aanwezig zijn!’  

Mooiste tuin  ‘Sissinghurst Castle Garden in Engeland. Je wordt 
meteen bloednerveus als je die tuin betreedt, op een heel positieve 
manier. Een mix van planten, fruitbomen, sierbomen, beelden, 
paviljoens, rare assen en schuine perspectieven maakt dat je de sfeer 
wilt grijpen, maar het je niet lukt. Ik hou van het Arcadia-ideaal.’   

Architectuur ‘Gebouwen kunnen me enorm inspireren. Hoe 
karaktervoller de architectuur, hoe beter. Ik kan slecht tegen twijfel.’  

Kledingstijl ‘Wil ik zo min mogelijk over nadenken. Als kind zat ik 
zes jaar op een internaat, waar ik elke dag een uniform droeg. Heerlijk. 
Dat probeer ik nu ook, elke dag min of meer hetzelfde dragen. Ik wil 
eigenlijk alleen nog stukken van kleine ateliers kopen, van ontwerpers 
die in kleine oplagen produceren, in een stijl die ik rustiek chic noem. 
Eerlijke kledij, een beetje afgewassen. Veel blauw en groen. Met in 
de zomer Birkenstocks en in de winter Blundstones eronder.’  

Schoonheid ‘Beauty is terror. Veel mensen willen mooi zijn. Of ze 
willen een interieur dat bij anderen in de smaak valt. Het houdt 
hen volledig in de greep, het wordt terreur. Op de dag dat ze 
daarvan afstappen, voelen ze opluchting van hier tot in Rome. Ik 
kan het iedereen aanraden.’ 

Restaurant ‘Ik koester het klassieke, het traditionele. Daarom eet ik, 
als ik in Brussel ben, graag bij Au Vieux Saint Martin. Vanwege de 
klassieke Belgische gerechten, maar ook vanwege het sublieme 

interieur in de stijl van de jaren zeventig. Een roodgelakt plafond, 
Belgisch hardsteen op de vloer en in het midden van de zaak een 
Middeleeuws beeld van Sint-Joris die de draak doodsteekt.’  

Vervoermiddel ‘Ik rijd in een halfgroene, halfwitte Landrover 
Discovery, waarmee ik makkelijk allerlei objecten kan vervoeren. In 
het weekend mag ik graag te voet reizen. Alsof ik in de Middeleeuwen 
leef, wandel ik dan van Brugge naar Knokke. Al vind ik het wel fijn 
als daar dan iemand is die me kan terugrijden.’  

Inspirerende plek ‘Reizen doe ik graag en veel, maar een favoriete 
bestemming heb ik niet. Wel heb ik een zwak voor kerken. En 
dan vooral voor de katholieke, omdat die wat uitbundiger zijn. 
De vloeren, de wandconsoles, het glas-in-lood, het meubilair, de 
stofferingen. Ik geniet enorm van al dat vakmanschap. Als ik toch 
een bestemming moet noemen, dan Sicilië. Dat eiland spant de 
kroon in het maken van surrealistische combinaties. Ze hebben 
er geen angst voor het lelijke, daar kunnen we nog wat van leren. 
Lelijk bestaat niet. Tof of niet tof, dát is interessant.’  

Ontspanning ‘In het Portugese Comporta kom ik tot rust, omdat er 
esthetisch gezien niet zo veel is te zien. Die leegte brengt me tot rust. 
Maar ook daar ben ik al snel weer aan het kijken naar de stammen 
van de bomen en alle structuren die daarop te ontdekken zijn, en de 
manier waarop ze groeien. Voor je het weet ben ik alweer geïnspireerd. 
Dus echt stil wordt het nooit.’ 

Het tapijt ligt letterlijk op de hele 
verdieping, de badkamer incluis. ‘Het 

is wol, dat is heel goed schoon te maken, 
kan prima tegen vocht, is duurzaam 

en heel aangenaam aan de voeten.’ De 
wanden zijn behandeld met buitenverf 
met zand erin, om muren minder clean 
en wat robuuster te maken. De meubels 

en het bad zijn van Burlington

In de hal staat een ronde vintage 
bank, afkomstig uit een oude Franse 

brasserie bekleed met bouclé en 
gestreepte buitenstof uit eigen collectie
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